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Vrij hoe zou dat zijn?
Is het echt kan ik straks zo leven
of niet
hoe kan ik het weten
Kan het echt of is het maar een droom
ik weet het niet maar
waarom is het dan zo groot?
Ik weet niet moet ik geloven
Ik wil wel
maar hoe?

Ik wil vrij zijn
dat is alles wat ik wil
Ik wil spelen net als anderen
veilig
zonder iemand die mij raakt
letterlijk
maar ook mentaal.

Ik voel me hier niet veilig
maar ik krijg geen les
maar ik wil het wel
snel

Ik voel me hier niet veilig
ik ben heel bang
iedereen is weg
maar toch ben ik hier
ik wil hier niet meer zijn
ik ga ergens heen
maar ik weet niet waar
gewoon weg van hier
dan heb ik plezier




