
Sirene (titel)  
 
Overleven overgeven 
Hongersnood, geef mij brood 
Hoge toon spietst mijn hoop 
Totdat ik morgen in kraters loop 
 
—————————————————- 
 
Niet vergeten. (Titel) 
 
De zegen van het leven  
Ben ik zeker niet vergeten 
Veel voor gestreden  
Voor mijn vrede 
Mijn vrede, ons vrede  
Tevreden, verdelen 
Leven geven voor een leven 
Een gegeven om niet te vergeten 
 


