
Mijn leven in de 1e Wereldoorlog

Het begon allemaal op 19 juli 1914. Ik werd wakker door al de gillen en knallen. Ik

weet het nog goed, ik was erg bang, Iedereen was bang. Ik ging naar beneden en zag

iedereen aan tafel zitten, ik vroeg: “Wat is er aan de hand?". "De Eerste Wereldoorlog

is begonnen.” Zei m’n moeder huilend, ik zei : "Wat!?". Ik ging naar het raam en keek

naar buiten en ik zag allemaal soldaten op de stoep staan, en opeens keek er een

soldaat naar mij, ik bukte snel onder het raam maar het was al te laat. We hoorden

allemaal gebonk op de deur, we werden geroepen. We durfden niet open te doen.

Mijn moeder zei: “Snel verstop je!”Dus ik deed wat ze zei. Snel verstopte ik me in de

schuilkelder. Niemand die me daar vindt. Dat dacht ik tenminste. Nu schrijf ik verder

in mijn tent op het kamp. Het is hier verschrikkelijk. Het is hier koud en nat. Ik wil hier

weg. We hebben weinig eten en drinken. Ze martelen ons hier voor hun eigen plezier.

We moeten hele dagen werken. Ik ben bang dat we hier nog heel lang gaan zitten, oh

ik wordt geroepen dat ik moet gaan werken, tot zo. Ik schrijf dit nu stiekem, ik moet

schoenen poetsen en maken. Ik vind dit echt geen leuk werk, ik werk met andere

kinderen die ik helemaal niet ken van heel Nederland. Het is een paar dagen later en

ik ben nog steeds niet weg. Maar ik hoop dat dat snel komt. Ik moet nu weer gaan

werken doei.

Ik heb slecht nieuws, m'n moeder deed d’r

werk niet goed. Nu is ze naar een ander kamp

gestuurd en ben ik helemaal alleen in de tent.

Ik vind het echt niet leuk. Het is nu ongeveer

vier jaar later, ik zit nog steeds in hetzelfde

kamp, ik mis mijn familie en vrienden en ik

doe nog steeds hetzelfde werk. Ik ga slapen

doei. Goed nieuws we zijn weer vrij ik heb

m’n familie en vrienden weer gezien
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