De oorlog in Oekraine

gedicht

Respect voor Oekraine voor hen voelt het als een
lawine.VVoor hen doet het heel veel pijn evenveel als
Javairo’s haarlijn.Ja ze maken heel veel mee net zoveel
als de tandenfee.Blauw staat voor de hemel geel voor
de graanvelden dat doet me denken aan volodymyr een
van hun echte helden.

verhaal

De oorlog begon in februari 2022.De belangrijkste
steden waren Donetsk,Lugansk,Kherson en
Zaporizhzhya.Na Rusland is Oekraine het grootste land
in Europa.Tijdens de Tweede Wereldoorlog,toen het
land nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie,vielen er
enorm veel slachtoffers op Oekraiens grondgebied.Naar
schatting sneuvelde er ruim veertig procent van alle
Sovjet Militairen die in de oorlog vochten in
Oekraine.Ongeveer circa zes miljoen mensen kwamen
er om het leven.Meer dan 700 steden en 28.000 dorpen
werden in de oorlog verwoest.
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